Vanuit het ZIP-bestuur willen we jullie op
de hoogte stellen van de hoogtepunten
die we met elkaar hebben ervaren in het
jaar 2023. Allereerst zullen we beginnen
met het voorwoord geschreven door
Gerrit-Jan Verstoep.

Beste lezers,

Zip, een stichting die al ruim 15 jaar
bestaat. Nog steeds een beweging die het
avontuur met de Heilige Geest aangaat
vanuit Zijn tegenwoordigheid. Een
beweging waar de eerste 10 jaar werden
gekenmerkt door het beeld van een zg.
Reddingsboot. Een boot die wordt gebruikt
om mensen te redden en mensen verder te
helpen om in hun bestemming te gaan
wandelen. De jaren daarop heeft God
gevraagd of wij als beweging beschikbaar
zijn om ingezet te worden als “ijsbreker”.
Wegen (waterwegen) openbreken die al
heel lang dicht zijn komen te zitten en
doorgangen maken waar nog nooit
doorgang of ruimte is geweest. Wij
hebben daar niet over na hoeven te
denken maar hebben direct “ja” gezegd op
deze vraag. God maakte duidelijk dat wij
niet meer zelf allerlei acties hoefden te
organiseren en initiatieven moesten
nemen. Er zal een beroep gedaan
worden...zoals het geval bij een ijsbreker
is. Bereid je voor en maak je paraat om uit
te kunnen rukken.

Nadat God hierover had gesproken zijn
deze woorden bevestigd door een beeld
van een brandweer eenheid die wekelijks
bij elkaar komt om te oefenen, goede
uitrusting en conditie heeft. Goed op
elkaar is ingewerkt en iedereen een
specifieke taak verricht, en samen een hele

sterke en krachtige eenheid is. En...altijd
beschikbaar om uit te rukken.

Zo geloven en ervaren wij dat wij actief
zijn in het Lichaam van Christus en ons
mogen voorbereiden op dat wat komen
gaat. Halleluja!!

We belichten een van de profetische
woorden en beelden die zijn ontvangen.
Wendela Verstoep ontving een visioen en
schrijft het volgende:

Anderhalf jaar geleden heb ik een beeld
ontvangen tijdens een doop wat veel
impact op mij had, vervolgens volgden die
nacht meer beelden of eigenlijk een
visioen. Ik heb het met de klok mee in een
tijdlijn geprobeerd duidelijk te maken.

Ik geloof dat het visioen te maken heeft
met een nieuwe start. Een hele nieuwe
periode in de geschiedenis De doop
symboliseert het watergraf waarin van
menselijke krachten en machten afgelegd
moeten worden. Een strijd door nederig en
dienend te zijn, Jezus als hoogste
voorbeeld. En...! Vervolgens opstaan in
een overwinnend leven, waarin de geest
vervulde kerk mag gaan regeren.

Het beeld

Een zwarte rouwkoets wat stilgehouden
wordt door het licht en later wegzakt in
het water. Het ploeteren van paarden, die
als ze zich overgeven, als een wit paard en
sommige, met meer weerstand, als ezel de
overkant bereiken. Door een handdruk met
een witte handschoen veranderende de
zwarte koets in een witte koeltrailer. Bij
het gloren van de nieuwe dag zag ik auto’s
van specifieke Europese automerken uit de
trailer komen en het nieuwe land inrijden.

Dit is de start bij de doop, waarin we alles
afleggen. De oversteek maken we die met
strijd gepaard gaat. Het paard wat op de
rug drijft staat voor overgave. De ezel



staat voor nederigheid. De tijd is
aanstaande dat we door een kilte heen
moeten, maar mogen instappen en gaan
versnellen. Satan krijgt de hand druk en
wordt bedankt voor zijn streken wat
loutering teweeg heeft gebracht.
Nederland speelt een bijzondere rol. De
Europese automerken vertegenwoordigen
de landen van herkomst. Wat eerst het
kwaad ons louterde wordt nu regeren in
het 1000 jarig vrederijk, waarin satan
gebonden is. Dit is mijn indruk over het
beeld.

Andere profetieén vertellen dat Nederland
een sleutelrol heeft en de poort van
Europa wordt genoemd. Ook in de
geschiedenis heeft Nederland als pionier
de wereld overgevaren. Ik vermoed zelfs

dat wij afstammelingen van Zebulon, een
van de kustlanden, zijn waar de bijbel over
spreekt. Nederland heeft de leeuw en
oosterse hebben de adelaar als wapen.

Op de tweede afbeelding heb ik teksten
erbij vermeld. In twee eerdere perioden
van vasten ontving ik veel beelden over
paarden. Dit alles heb ik met uitleg in één
tekening verwerkt. Dit was in de tijd dat
we de zipfestivals organiseerden. De
paarden en karavaan met de knapzakjes
staan voor het delen van brood om
mensen te redden. En het uitdelen van

munten, staan voor de talenten. Het door
profetie tot aanzijn roepen van het goud
wat in de mens verborgen zit is sinds die
tijd een verlangen wat zich steeds meer
heeft ontwikkeld.

Linda Akse en Wendela Verstoep zijn in
2023 gestart met het volgen van de
profetenschool. Linda schrijft het
volgende:

In februari 2023 hebben Wendela en ik de
profetenschool gedaan in Sneek. Ik heb
zoveel geleerd over de bijbel en profetieén.
In onze tijd zijn ze veelal weg gefilterd,
terwijl de bijbel ons leert, de aanbidding
en het profetische gaan ons voorop.
Zonder profetieén hebben wij geen goed
toekomstbeeld en verwachtingen. Nu zijn
we aan het oefenen en uitspreken met
elkaar. Zeer waardevol{y D

Wendela schrijft:

Het volgen van de profetenschool heeft
meer vrijmoedigheid gegeven om uit te
stappen. Het ontvangen, toetsen en
interpreteren van profetie wordt nu ook in
de groep meer en meer ingezet. Dit is een
mooie en krachtige ontwikkeling.

Jacqueline de Vries woonde de
conferentie bij en schrijft het volgende:

Henk en zijn vrouw Anneke kwamen naar
de boerderij om te spreken over het
Vaderhart van God. Deze conferentie werd



gehouden op een vrijdagavond en
zaterdag. Henk legde op een mooie en
duidelijke manier uit dat het essentieel is
om het Vaderhart van God te leren kennen
en om te leven in diepe verbondenheid en
afhankelijkheid met Vader God. We
mogen leven als zonen en dochters van
God, in plaats van als wezen. Het was een
opbouwende en waardevolle conferentie.

In 2023 zijn twee bandjes op ons pad
gekomen. Op een van de middagen
speelde One New Man uit Dordrecht en op
een andere keer de band olv Edzar en
Thirza. We werden gezegend door de
aanbidding en hun enthousiasme.

llse Meima was aanwezig bij de
genezingsschool en schrijft het volgende:
De kracht van deze week onderwijs had te
maken met een combinatie van vasten,
aanbidden en onderdompeling in het
Woord van God. Ik had nooit eerder gevast
en het was dan ook een openbaring voor
me dat het ‘eten’ van Gods Woord tot
doorbraak en openbaringen kan leiden.
Het was een week van verdieping in de
relatie met de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest. Ik ervaarde bevrijding van
onbewuste beknellingen en diepere
inzichten in het offer van Jezus waardoor
dankbaarheid en aanbidding vanzelf
begonnen te stromen.

Op donderdagavond hadden we een open
avond van oefenen met profetie en we
hadden toen met een groep van ca. 25
mensen een prachtige opbouwende avond
vol bemoediging.

Genezing van lichaam, ziel en geest is niet
alleen bedoeld voor ons als Zijn kinderen
maar mogen we ook uitdelen als geliefde

kinderen van de Vader!

We hadden veel geoefend tijdens de
samenkomsten hoe je kunt bidden voor
genezing bij anderen. Dus toen ik,
helemaal gevuld, opgeladen en vriimoedig,
vrijdagmiddag thuiskwam kon ik het
meteen toepassen. De betreffende vrouw
kent Jezus niet maar ze ontving genezing
in heup en knie en de liefde van God!

Eind oktober zijn we bediend door Lorena
Akse die een stilte dag organiseerde. Ze
organiseerde dit vanuit eigen ervaring
waarin ze een aantal dagen stil was, en
wilde deze ervaring graag met ons delen.

We kwamen deze dag samen om de hele
dag stil te zijn en tot rust te komen in
Gods aanwezigheid. Het doel was om op
zoek te gaan naar waar je op dat moment
naar verlangde en om te ontdekken wat
die stilte met ons en onze relatie met God
doet. Er was ruimte voor creativiteit en
het wandelen in de natuur. Eten en
drinken werd door Lorena en Linda
voorzien.

José schrijft het volgende over haar
ervaring:



Lorena gaf ons een vraag om in de Stilte
van God te ontvangen. Het was de vraag:
‘Heer, hoe kijkt U naar mij, hoe ziet U mij?’
Liefdevolle
woorden
kwamen in
me op die ik
zelf niet zou
opschrijven.
En in de stilte
en rust
kwamen deze
duidelijker
naar voren.
Deze
woorden heb ik opgeschreven en laten me
niet meer los. Ik ben God dankbaar en
Lorena dat ze deze dag heeft
georganiseerd.

lIse schrijft het volgende over het jaar
2023 betreft de donderdagavonden en de
3¢ zondag van de maand:

In 2023 kwamen we samen op de
donderdagavonden in de bovenkamer
en 1x in de maand op de boerderij
waar we wat langer samen kunnen zijn
en met elkaar te eten.

We ontmoetten elkaar, stelden ons
daarna gezamenlijk open om te
ontvangen en te luisteren naar het
woord van God. Net als op de
donderdagavonden luisterden we naar
elkaars getuigenissen om daar
doorheen te zegenen en gezegend te
worden. We vierden bijna altijd Heilig
Avondmaal met elkaar. Uitgangspunt
bij de samenkomsten was (is)
bemoediging, aanvuring en ons richten
op het Koninkrijk van God. Soms was er
een gast(spreker), een band, een film of
iets extra’s zoals een stilte-dag en een
genezingsschool.

Marinus de Vries voegt het volgende
toe en schrijft onder andere over de
boerderij in Stolwijk waar we de 3¢

zondag van de maand samenkomen:

Ik mag al vele jaren meewerken aan de
'Zing in de Polder', eerst in Polsbroek en
daarna in Lopik. In maart 2020 brak de
covid19 uit, velen hadden het moeilijk door
de lockdown, maar mij was er ook iets van
vreugde, want God gaat iets doen. Mede
omdat er bij mij al jarenlang een

verlangen is dat er nog vele tot Gods
Koninkrijk zullen komen.

Op de 1e zondag van maart 2020 raakte
Joh. 3:14 mij, vanwaar kwam covid? En ik
wist Joh. 3:15-17 waar gaat de covid crisis
naar toe? In die periode zijn ook enkele
openlucht samenkomsten geweest mbv
een collega organisatie. In sept. 2020
overleed mijn alleenstaande buurman, 'is
dit timing van God?'. lemand in een ZIP
bijeenkomst sprak " Dat stukje weg loopt
dood, maar het is een weg tot leven”.
Met aankoop en kavelruil is het mogelijk
geworden om de boerderij aan de
Schoonouwenseweg in Stolwijk ter
beschikking te stellen voor het werk van
God. We luisteren naar Gods stem voor de
toekomst en wij zien er naar uit.

Shalom

Namens het bestuur van Z!P wil ik jou,
jullie en u hartelijk danken voor jullie
(trouwe) giften!

Daarmee hebben we mensen kunnen
zegenen en bemoedigen in hun bediening.
De Heere zegene jullie in de oogst van het
zaad dat je hebt gezaaid!



Tot slot

We geloven dat we ons elke dag mogen
uitstrekken naar het verstaan van Gods
stem, het lezen en overdenken van de
Bijbel en dat we als volwassen gelovigen
actief ontvankelijk zijn voor onderwijs dat
de Heilige Geest bij ons brengt. Daarom
delen we via de groepsapp ook video’s en
boeken waardoor we zelf gezegend zijn.

Elke donderdagavond komen we samen.
De avonden starten om 20.00 in de
Bovenkamer in Polsbroek.

Elke 3¢ zondag van de maand komen we
vanaf 15.0 uur samen op de boerderij in
Stolwijk voor gemeenschap en om een
gezamenlijke maaltijd nuttigen.

Graag willen we in 2024 samen verder
groeien in eenheid met de Heer en met
elkaar om ook als stichting/community
beschikbaar te zijn voor mensen/groepen/
“zaken” wanneer God die bij ons wil
brengen (lees de profetische beelden die
ontvangen werden).

Bedankt voor het lezen en Gods zegen,
Het Z!P bestuur,

Gerrit-Jan en Wendela Verstoep, Ton en
Jacqueline de Vries, Marinus de Vries,

. _ Linda Akse, llse Meima en José Verstoep
‘We willen in 2024 samen verder

groeien in eenheid met de Heer’
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